
Liturgie Eerste Kerstdag 25 december 2022
Centrumkerk Geldermalsen, 10.00 uur

Voorganger: ds. Carolina Blokland – den Hertog
Organist: Hanny de Winter

M.m.w. muziekgroep

Orgelspel

Liederen voor de dienst

Lied 481:1-3
1 Hoor de engelen zingen d’eer
2 Hij, die heerst op ’s hemels troon
3 Lof aan U die eeuwig leeft

Lied 476:1-4
1 Nu zijt wellekome
2 Christie Kyrieleison
3 Herders op den velde
4 Wijzen uit het oosten

Lied 498:1-5
1 Bethlehem o uitverkoren
2 In het ondoordringbaar duister
3 Hef uw hoofden
4 Trouw en goedheid
5 ‘Ere in de hoge’ zingen

Welkom en mededelingen

Aansteken vijf kaarsen en voorlezen gedichtje door Lonneke

Luisterlied ‘Een Kind is ons geboren’ (Sela)

Want een kind is ons geboren,
Een zoon is ons gegeven;
En de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

Lied 477:1, 2 en 5
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
2 De hemelse engelen
5 Zingt aarde en hemel

Stil gebed, votum en groet



Psalm 98:1 en 3
1 Zing een nieuw lied voor God de Here
3 Laat heel de aarde een loflied wezen

Gebed

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 100 (ELB)
1 Donker de nacht
2 Ere zij God, zijn liefde voor de wereld

Kinderlied ‘Zijn Naam is Jezus’

Moment met de kinderen
Gebed om de opening van het Woord van God
Aansteken kaars
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Lucas 2:1-20 (NBV)

Lied 483:1-3
1 Stille nacht, heilige nacht!
2 Hulploos Kind, heilig Kind
3 Stille nacht, heilige nacht

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Lied 487:1-3
1 Eer zij God in onze dagen
2 Eer zij God die onze Vader
3 Lam van God, Gij hebt gedragen

Dankgebed en voorbeden

Collecten
Samenzang ‘Kerstnacht boven Bethlehem’ (Sela)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.



Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.     

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Kinderen komen terug

Slotlied 488:1 en 5
1 In den beginne was het woord
5 Dit licht dat in het duister sliep

Zegen

Lied 101 (ELB) 
Ere zij God…

Orgelspel

Goede, gezegende kerstdagen!


